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8-10 jaar

l
Gesprek: In het verhaal van vandaag
vertelt Jezus over de wijze lessen
van vroeger. Die wijze lessen zijn

van generatie op generatie aan elkaar door-
gegeven. Hebben de kinderen ook wijze lessen
van hun ouders, opa’s of oma’s geleerd? Wat
voor wijze lessen zijn dat?

o
Tekenen: Teken op een groot vel
papier een berg. Boven op de berg
tekenen de kinderen Jezus en alle

mensen die naar Hem luisteren. In de berg
schrijven de kinderen wijze woorden die horen
bij een leven dichtbij God.

p
Spel: Laat de kinderen uitbeelden hoe
ze naar bed gaan als ze ruzie hebben
gemaakt, maar de ruzie nog niet is

opgelost. En hoe gaan de kinderen naar bed
als ze ruzie hebben gemaakt, maar de ruzie wel
is opgelost?

11-12 jaar

l
Gesprek: Weten de kinderen welke
andere geboden er zijn? Jezus zegt
dat Hij niets aan de tien geboden

verandert. Jezus zegt dat je ook anderen de
regels moet leren. Hoe zouden de kinderen
deze tien geboden op een toegankelijker
manier aan anderen vertellen?

Computer: Zoek het schilderij ‘Sermon
on the Mount’ van Carl Heinrich Bloch
(1877) op. Zie je Jezus? Wat doet Hij?

Waarover vertelt Hij, denk je? Wie zouden de
andere mensen kunnen zijn? Wat zullen zij
denken?

Vertelling 8–12 jaar

Geen ruziemakers
Een paar mensen zijn op weg naar Jezus. Ze weten precies waar Hij is, want ze zijn niet
de enige die Hem willen horen en zien. Al veel mensen hebben zich om Hem heen 
verzameld. Het zijn er zoveel dat Jezus op een berg is gaan staan zodat iedereen Hem 
goed kan zien.
De mensen die aansluiten, wringen zich tussen de mensen door en kijken omhoog. Ze 
wachten op wat Jezus gaat zeggen.

‘Sommigen van jullie denken dat door wat ik vertel de regels niet meer nodig zijn.’ 
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Maar dat is niet waar.’ Alle regels en wetten zijn belangrijk, 
ze doen ertoe. Wat ik wil is dat jullie je aan die regels houden en dat jullie anderen 
over de regels vertellen. Zo zullen steeds meer mensen doen wat goed is en zo hoort 
het ook.’ 

‘Weten jullie wat ik merk,’ gaat Jezus verder. ‘Dat wij mensen graag gelijk willen 
hebben. En als dat niet lukt, dan maken we ruzie of schelden we anderen uit. Maar 
daar is geen plek voor in Gods koninkrijk.’ Jezus wijst naar mensen. ‘Ik weet dat jullie 
graag naar de tempel gaan, want daar ben je dicht bij God. Misschien denk je daar wel 
aan een ruzie die je hebt. Ga dan direct de tempel uit en maakt die ruzie eerst goed. 
Pas dan is er ruimte in je hoofd en in je hart om dichtbij God te zijn.

De mensen kijken naar elkaar en knikken. Dat begrijpen ze wel! Ze geven elkaar de 
hand en lachen vriendelijk, want zo hoort het!

Jolanda van der Marel
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